
Kabelgast is Jos Clemens 

  
 

Mijn naam is Jos Clemens, getrouwd, inmiddels met pensioen en vrijwilliger op de Bernisse.  

Ik ben 28 juli 1969 opgekomen voor de eerste militaire vorming op de leeftijd van 15 jaar en 8 maanden. 

Daarna de machinisten-opleiding op de MKAD/TOKM in Amsterdam gehad.  

Mijn eerste boot was de Hr. Ms. Brouwershaven, een mijnenveger zoals de AMS Bernisse.  

Daarna de Hr. Ms. Borne, ook een mijnenveger van hetzelfde type. Vanaf de Borne de koeltechniek 

opleiding gedaan en na deze opleiding geplaats op de Hr. Ms. Isaac Sweers als koelmonteur.  

De mooiste reis die ik gemaakt heb is de Stanavforlant reis met Hr. Ms. Isaac Sweers in 1973.  

Mijn laatste varende plaatsing was de Hr. Ms. van Nes. Na 6 jaar de dienst verlaten en gaan werken in 

de koeltechniek en dit tot mijn pensioenleeftijd gedaan. Via het internet kwam ik in contact met de 

Bernisse. De Bernisse leent zich uitstekend voor het organiseren van een reünie, dit heb ik al twee keer 

gedaan voor de mannen die de Stanavforlant reis 1973 hebben meegemaakt.  

Aan boord van de Bernisse hou ik mij voornamelijk bezig met koperen leiding werk.  

In de koeltechniek worden nog steeds Engelse maten aangehouden voor het leidingwerk,  

op de Bernisse is dit ook het geval dus voel ik mij helemaal thuis. 

 
 


