Zomerreis (ca. 1967) naar Scandinavié door Herman te Pas

Het is een zonovergoten zondag als we met een aantal AMS en WU mijnenvegers liggen
afgemeerd in de haven van Oslo.

Op de steiger komt regelmatig een busje van de politie om de daar aanwezige heren die zicht
rijkelijk te goed doen aan diverse alcoholische versnaperingen waaronder spiritus te
verwijderen. De ene groep is net verwijderd of de volgende aflossing staat alweer in de
startblokken. Wij zaten met een stel maten aan dek heerlijk te genieten van een goudgele
rakker en het werd ons ten strengste verboden om iets aan de heren op de steiger te geven.

Het was zulk geweldig weer dat ik als beheerder van de Zodiac rubberboot met 10 pk
buitenboordmotor toestemming kreeg om te gaan proefvaren. De Zodiac lag al in het water
en de pret kon beginnen. Steeds nam ik een andere maat mee om even lekker door de haven
te scheuren. Toen ik weer een andere maat wilde oppikken stond de commandant in korte
broek en T-shirt met een handdoek om zijn nek aan de reling en confisqueerde de Zodiac om
er mee naar een eilandje te varen. Dat was natuurlijk een behoorlijke teleurstelling voor ons
en heb toen de knop om het brandstofmengsel tussen rijk en arm in te stellen op het rijkste
mengsel gezet. De motor startte prima, maar midden in de haven stopte hij ermee en de
commandant kwam toen terug roeien. Ik heb de bougie droog gemaakt en de mengselknop
weer armer gezet zodat de motor na een paar keer weer startte. Hoe kan dat nou vroeg de
commandant en mijn antwoord was dat hij hem had laten verzuipen.

Voordat de ouwe weer instapte kon ik het niet laten om de knop weer op rijk mengsel te
zetten. Wij geen plezier, dan hij ook niet.

Ik hoop dat deze kwajongensstreek na 55 jaar verjaard is.




